Even voorstellen...

Autobedrijf J. Janssen

\

Maikel Janssen is naar eigen zeggen “"geboren
tussen de auto’s”. Zodra hij sleutels kon
vasthouden liep hij al mee op de werkplaats
van zijn vader. Toen zijn vader plotseling
overleed, was er voor de toen 18 -jarige
Maikel geen twijfel mogelijk; hij zou, samen
met moeder Corry, het bedrijf van zijn vader
voortzetten.

OPROEP:
BEDRIJF IN BEELD

Heeft u een nieuw product?

Een nieuwe compagnon?

Is uw bedrijf gegroeid?

Uw dienstenpakket uitgebreid?

Er zijn redenen genoeg om uw bedrijf nog
eens in de schijnwerpers te zetten.

Dat kan in deze nieuwsbrief

Mail info@elineschrijft.nl

voor een afspraak.

Nieuwsbrief Bedrijvenkring Zundert

Bedrijvenkfing./

‘Ik heb meteen gezegd: “"De zaak wordt niet
verkocht!” Op dat moment leerde ik nog voor
bedrijfsleider op het MBO Kleinbedrijf. Er brak
een drukke tijd aan van werken én leren. Steeds
meer tijd kroop in het bedrijf en school heeft er
wel eens onder geleden.’

Passie

Toch zou Maikel niet anders gewild hebben. ‘Als
je tussen de auto’s geboren en opgegroeid bent,
dan weet je niet beter. Ik had al een opleiding
tot automonteur achter de rug. Auto’s zijn mijn
passie. Bovendien heb ik altijd al de instelling
gehad dat ik niet graag voor andermans
portemonnee werk.’

Ins en outs

En de zaken gaan goed. ‘We zijn een universele
garage,met de kwaliteit van een dealer. Ik heb een
leuk team van gecertificeerde en nauwkeurige
monteurs. Ze kennen de ins en outs van alle
merken en modellen. Samen verzorgen we APK-
keuringen, onderhoudsbeurten, aircoservice,
installatie van alarmen en accessoires, banden,
uitlaten en alle voorkomende schadereparaties.

Goede naam

‘Kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel. Klanten
zijn bij ons nog echtmensen en geen nummers.
Die persoonlijke touch vind ik belangrijk.
Bovendien is mijn motto: “Eerlijkheid duurt
het langst.” Ik lever goede auto’s en reparaties
worden hier goed uitgevoerd. In een klein dorp
als Rijsbergen is dat ook nodig om je goede
naam te houden.

Gezellig

Vorig jaar werd ik door een vriend meegenomen
opeen BKZ-uitstapje. Dat vond ik zo gezellig dat
ik me de volgende dag meteen heb aangemeld.
Het zijn allemaal mensen die net als ik hard
werken en dan voor de ontspanning samen een
biertje drinken. Ik vind het de taak van de BKZ
om die gezelligheid met een zakelijk randje te
organiseren, zodat je verhalen en ervaringen
met elkaar kunt delen.
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